In memoriam

Moeder werd in Bredenbroek geboren
als jongste in een ietwat chic gezin
waar men wist hoe of het hoorde,
dat hamerde moeder Drikke er wel in.

Herman Lammers was haar vader,
een actieve en wijze man

die menigeen heeft aangeraden

hoe het goed en soms nog beter kan.

Moeder Drika voedde al de zeven kinderen
uit het eerste huwelijk van haar man

samen met hun beider dochter Aaltje

Zo goed op dat niemand dat verbeteren kan.

Op "De Kraeyenbrink" en ook op "Beekzicht"
was het leven goed en zeer gastvrij.

Er logeerden predikanten, neven, nichten,
buitenlandse kinderen al met al een bonte rij.

Na de lagere school volgde moeder twee jaar Mulo
voor die tijd behoorlijk progressief.

De school werd echter opgeheven,

de huishoudschool was ’t alternatief.

Moeder werd uiteindelijk modinette of coupeuse,

naaister heet dat in gewone taal.

Kleren maken en herstellen kon zij reuze

Aaltens burgemeester en wij kinderen weten dat toch allemaal.

Moeder kon ook orgelspelen,
lied’ren uit Johan de Heer.

Maar met ’t verstrijken van de jaren
hoorden wij dat zelden meer.

Van "Van Knop tot Bloem" was zij de leidster.
Bouwen en Bewaren was het blad.

Ook het presideren van de vrouwenvereniging
was iets waar zij later aardigheid aan had.



Voor ze in de oorlog trouwden
bouwden pa en moe een boerderij
"Lammershof" was in de oorlogsjaren
een schuilplaats in de Halse Hei.

In de loop van 14 jaren

kwamen er acht kinderen op een rij.
Het gezin zo hebben wij ervaren
was gelukkig en gastuvrij.

Moeder kon uitstekend koken,

zij was zorgzaam en gastvrij.

’t Heeft de kinderen nooit aan iets ontbroken
en daar hoorden ook de gasten bij.

Moeder hield niet van veel grote woorden
niet van kreten, stoere taal of retoriek.
Alleen eenvoudig welgemeende woorden
vond zij echt en sympathiek.

Moeder poetste, boende, zorgde.

Werken op de boerderij dat deed zij niet.
Voor het land moest vader zorgen.

Wij als kinderen vonden dat zo gek nog niet.

Moeder wist ook hoe het hoorde,

hoe je met ’n dienstregeling om moest gaan
hoe je spelde al die woorden,

of er nu een d of t moest staan.

Moeder luisterde met aandacht
overlegde, zette op een rij.
Woog de mitsen en de maren
voordat zij haar mening zei.

Moeder in de loop der jaren

is het leed u niet bespaard.

Toch hebt u Gods troost ervaren,
uw leven was de moeite waard.



